Bibliotheek stelt haar geschiedenis te boek en
neemt hiermee afscheid van ‘de Zuid’

In ‘Van Ottogracht tot Krook’ vertelt auteur en journalist Dirk Musschoot op
meeslepende wijze het verhaal van de Gentse stadsbibliotheek, van haar ontstaan
in 1804 tot vandaag. Met de verhuis naar De Krook huist de bibliotheek voor het
eerst in haar lange bestaan in een gebouw dat voor dat doel is gebouwd en
waarover lang is nagedacht. Het boek is dan ook een onvervalste brok Gentse
geschiedenis.

Afscheid van een gebouw en van een manier van werken

Op 10 maart is het zover. Dan opent de nieuwe bibliotheek op De Krook haar deuren.
Een verhuis is altijd ingrijpend en bijzonder. Veel leners komen al sinds 1992, sommige
dagelijks, naar ‘de Zuid’. Ook de bibliotheekmedewerkers zijn met hart en ziel betrokken
bij ‘hun’ bibliotheek.



De verhuis valt ook samen met een transformatie die de bibliotheek, samen met alle
bibliotheken in de wereld, vandaag moet maken. De bibliotheek is ontstaan in tijden waar
informatie schaars was. Nu leven we in tijden van informatie-overvioed. De bibliotheek in
De Krook wil meer dan ooit inzetten op mediawijsheid en geletterdheid, twee uiterste
belangrijke vaardigheden in de hedendaagse informatiemaatschappij.

'Elk nieuw begin brengt ook altijd nostalgische gevoelens met zich mee. Een
hoofdstuk afsluiten is altijd bijzonder: dankbaar zijn om wat was en gedreven zijn
voor wat komt. Maar ook in de Krook ligt vast en zeker een schitterende toekomst
voor ons. Dit wordt niet alleen een gebouw waar boeken, cd’s en kennis worden
gedeeld, maar ook ervaringen en ideeén.’

— Annelies Storms, schepen van Cultuur

Afscheid met een boek, een terugblik op een rijk verleden

Het afscheid van het iconische gebouw en de bijbehorende bibliotheekwerking van ‘de
Zuid’ kon dus niet onopgemerkt voorbijgaan.

Logischerwijze neemt de bibliotheek afscheid met een boek over haar geschiedenis, een
boek dat zal worden toegevoegd aan de eigen collectie. Het resultaat is een boek in de
gekende stijl van Dirk Musschoot, waarin de sociaal-historische geschiedenis van de
bibliotheek gelardeerd wordt met persoonlijke verhalen van leners en (oud-
)medewerkers.
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Wist u bijvoorbeeld dat de aanleiding voor het ontstaan van de Gentse stadsbibliotheek
te vinden is bij Napoleon, die vond dat elke stad zijn ‘dépot littéraire’ moest hebben? Of
dat Johan Daisne, de eerste bibliothecaris van de stadsbibliotheek na de afscheiding van
de universiteitsbibliotheek, aanvankelijk niet enthousiast was over zijn nieuwe functie?

En het verhaal van de overname van de vele “onafhankelijke” bibliotheekjes ten gevolge
van het Vlaamse bibliotheekdecreet van 1978: wie zijn subsidies wou behouden, moest
simpelweg fuseren. Tot op vandaag leeft die onafhankelijke geest door in de vele filialen
van de Gentse stadsbibliotheek.

Het laatste hoofdstuk van het boek is uiteraard gewijd aan de nieuwe bibliotheek op De

Krook. Ook dit verhaal leest als een trein: vijf jaar na de lancering van een plan voor een
grote concertzaal, het Muziekforum, staat nu precies op dezelfde plek de mooie nieuwe

stadsbibliotheek. Hoe een dubbeltje rollen kan ...

'Het laatste woord': boeklancering op 21 januari in Bibliotheek
Zuid

Op zaterdag 21 januari is ‘de Zuid’ een laatste keer toegankelijk voor het publiek, deze
keer voor het grote afscheidsfeest. Dirk Musschoot stelt er, in een interview met Griet
Pauwels, officieel zijn nieuwe boek voor. Vervolgens vertellen (oud-)medewerkers en
leners hun bibliotheekherinnering op vertrouwde en verborgen plekjes in de (bijna lege)
bibliotheek. ledereen is van harte welkom, inschrijven via bibliotheek@stad.gent. ‘Van
Ottogracht tot Krook — Het verhaal van de Gentse stadsbibliotheek’ is verkrijgbaar in de
boekhandel en aan de balie van de bibliotheek (19,95 euro).

Informatie

e Els Van Rompay, Stedelijke Openbare Bibliotheek, tel. 09 266 71 39, e-mail
els.vanrompay@stad.gent

Bevoegd

Mevrouw Annelies Storms

Schepen van Cultuur, Toerisme en
Evenementen, stadhuis, Botermarkt 1, 9000
Gent, tel. 09 266 51 44, e-mail:
schepen.storms@stad.gent
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Gent, de hoofdstad van Oost-Vlaanderen, biedt de zeldzame combinatie van de intimiteit van een
compacte stad en de openheid van een metropool. Met meer dan 257.500 inwoners en 74.000
studenten is Gent de tweede grootste stad van Vlaanderen en de grootste studentenstad. Veelzijdig,
historisch en eigentijds tegelijk. De Stad Gent stimuleert als lokale overheid zoveel mogelijk initiatief
van haar burgers om zo te werken aan een open, solidaire, duurzame, wijze en kindvriendelijke stad.
Samen bouwen we aan ‘gent: zoveel stad’. Meer info via www.stad.gent.
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